
De lente is gearriveerd en dit seizoen betekent een nieuw landschap, 
bloemen die beginnen te bloeien, dieren die uit hun winterslaap ontwaken, 
bomen die weer blaadjes krijgen en insecten die weer door de lucht 
zoemen. 
De natuur komt weer tot leven en onze vriend Tom is dolgelukkig. 
Vanochtend heeft hij besloten een wandeling te maken om de natuur in de 
lente te observeren. 
[Welke kleur zijn de laarzen van Tom?]

Met zijn vergrootglas, zijn favoriete rugzak en een tekenblok observeert Tom de 
bloemen van heel dichtbij. 
Hij tekent ze na op zijn tekenblok en schrijft erbij wat de lengte en de kleur van de 
bloem is en waar hij de bloem gezien heeft. Hij doet erg zijn best terwijl mevrouw 
De Bij en haar vriendinnen de blauwe vlinder en het lieveheersbeestje toekijken. 

[Hoe veel gele bloemen zie je? / Hoe veel stippen heeft het lieveheersbeestje?]

Plotseling wordt Tom verstoord door een wit huilend konijn. 
Tom is erg verbaasd een huilend konijn te zien. 
Dit is de allereerste keer! 

[Heb jij al eens een konijn gezien? En een huilend konijn?]

Het konijn heet Bas en hij legt uit dat hij zijn mand met chocolade-eieren 
nergens kan vinden! 
Hij moet de eieren naar de kinderen in het dorp gaan brengen. 
Wat een ellende! 
Tom ziet dat Bas helemaal in de put zit en zegt dat hij hem zal helpen om 
de mand met chocolade eieren te vinden. 

Ze vinden zelfs eieren in de bomen maar om die te pakken is wat moeilijker! 
Dus draagt Tom Bas op zijn schouders zodat hij de eieren hoog in de boom kan 
pakken! 
De rugzak van Tom zit bijna vol met eieren dus moeten ze nu een oplossing vinden 
om ze te vervoeren. 
Tom denkt aan al die chocolade eieren die hij gaat eten en het water loopt hem 
al in de mond!

[En jij, houd jij ook van chocolade?]

Tom en ‘Bas het witte konijn’ gaan op zoek naar de eieren en de mand. 
Oh! Daar zitten eieren verstopt in de struiken. 
Onze nieuwe vrienden beginnen de eieren op te rapen, blij dat ze de 
eieren hebben kunnen vinden.
Met z’n tweeën zoeken is veel leuker dan alleen! 

[Heb je gezien dat de eieren mooi versierd zijn?]
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En wat zien ze dan? De mand voor de eieren! 
Tom is blij dat ze de mand gevonden hebben! 
En gelukkig maar want de rugzak is heel zwaar en heel vol. 
Bas het konijn is zo blij dat hij eindelijk zijn mand gevonden heeft! 

Zijn ouders staan al te wachten en willen alles horen over wat Tom die dag 
heeft meegemaakt. 
En wat een verrassing, zulke mooie eieren! 
Iedereen lacht. 
Ik denk dat de familie van Tom allemaal lekkerbekken zijn!

[En jij, wat denk jij?]

Onze vrienden besloten de mooie chocolade eieren te verdelen tussen de 
rugzak van Tom en de mand van Bas want er zijn er zoveel! 
Een voor Tom, een voor Bas, twee voor Tom, twee voor Bas, drie voor Tom, 
drie voor Bas, en zo gaat het maar door ...

[Wat komt er na drie? Tel je met me mee?]

Bas legt uit aan Tom dat deze eieren heel veel kinderen en grote mensen 
gelukkig gaan maken. 
De eieren in de rugzak zijn een prachtige verrassing voor de familie van 
Tom. 
Tom staat te popelen om naar huis te gaan zelfs al vindt hij het jammer dat 
hij zijn nieuwe vriend gedag moet zeggen. Maar ze spreken af elkaar snel 
weer op te zoeken!

Tom en Bas het witte konijn zeggen elkaar gedag na deze ongelooflijke en 
geweldige zoektocht naar de chocolade eieren. 
«Tot ziens Bas!»
«Tot ziens Tom, wel thuis! « zegt Bas.

Tom loopt terug naar huis. « La, la, la, la.»»
Hij is zo blij want in zijn rugzak zitten de mooie tekeningen en een heerlijke 
verrassing. 
«Mmmmmmm!.Wat zullen we smikkelen van die eieren...»
Hij ziet het huis al aan het einde van het pas.  

Een origineel verhaaltje van BIGBEN voor de Storyteller Owly of Owlivia, geïllustreerd door Maud Poulain.
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