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Hier is Tom! Hij is al klaar voor de winterse kou!

Elke winter gaat Tom tijdens de kerstvakantie naar zijn opa en oma in de
bergen.

Hij houdt onfzettend van de krakende verse sneeuw onder zijn laarzen. Hij
houdt ervan in de verte naar de bergtoppen te kiken maar hij vindt het
vooral leuk om sneeuwballen te gooien!

Eindelijk is het dan tijd om te vertrekken!

Die ochtend heeft de moeder van Tom hem geholpen met het inpakken
van zijn koffer en die zijn ze nu in de auto aan het leggen.

Hop ! Alles in de achterbak!

Mama legt nog een keer uit aan Tom hoe leuk de vakantie wel zal zijn en
hoe blij opa en oma zijn om hem weer te zien.

Vanaf de achterbank ziet Tom de beroemde bergtoppen met eeuwige sneeuw al
verschijnen.

Hij zit al te bedenken wat hij allemaal gaat doen als ze eenmaal zijn
aangekomen!

Hij weet zeker dat opa en oma weer staan te frappelen om hem in hun armen te
sluiten en heel veel leuke dingen op het programma heblben staan.

De rest van de reis denkt Tom aan alles wat hij in de afgelopen wintervakanties al
ondernomen heeft,

«Wijj zijn erl» roept Tom.

Hij springt uit de auto en rent naar oma.

Opa komt er ook aan en krijgt ook een superknuffel van Tom.

Het is fijld voor mama om ferug te gaan. Ze moet nog een heel stuk rijden

De volgende dag legt oma het programma uit aan Tom.

De eerste activiteit is een wandeling in het dennenbos en een zoektocht
naar versieringen voor de kerstboom.

Tom staat al klaar; muts op zijn hoofd, warme handschoenen, z'n mooie
gele laarzen, een dikke jas ... en natuurlijk zijn favoriete rugzak die overal
mee naartoe gaat.

Ze gaan op pad.

Zoals Tom al gehoopt had, kraakt de sneeuw onder zijn laarzen. Scritch —
Krak - Scritch — Krak ... bij elke stap ...

Hij is helemaal gelukkig!

De grote sneeuwvlokken vallen uit de lucht en kleden de dennenbomen

aan.
Tom heeft het niet koud, hij geniet zo van de witte omgeving. 0
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Na een paar minuten naar het bos te hebben gekeken en afdrukken

te hebben gemaakt in de sneeuw, vinden oma en Tom allemaal
dennenappels!

De perfecte versiering voor de kerstboom en honderd procent natuurlijk!
En hop! In de mand ... en in de rugzak van Tom!

Er zijn er zoveel! Ze kunnen de mooiste exemplaren uitkiezen.

Missie geslaagd! Oma en Tom hebben gevonden waar ze naar zochten.

Nu kunnen ze nog lekker even spelen ...

Dus is het tijd voor een sneeuwballengevecht!!!

Oma weet maar al te goed dat de lievelingsactiviteit van Tom is! Dat was ze zeker
niet vergeten!

Wie wint er? Moeilijk te zeggen.

Wie heeft het meeste pret? Dat is nog moeilijker te zeggen!

«Omal Omal Zullen we een sneeuwman maken?» viaagt Tom
opgewonden.

«Ja natuurlik!» zegt oma lachend.

Ze heeft zo veel sneeuwmannen gemaakt in haar leven dat ze de tel
kwijt is. En elke keer is de sneeuwman anders, uniek en het maken van de
sneeuwman is elke keer weer een plezier!

Ze werken wel een uur aan deze sneeuwman! Oma en Tom werken hard en
genieten van het samen spelen in de sneeuw.

Nog een paar details en dan is de sneeuwman eindelijk kiaar ...

Een grote glimlach, kleine pretoogjes, twee stevige takken als armen, knopen voor
zZijn jas en een takje voor de neus!

Hij is echt perfect!

De zon begint onder te gaan, het is tijd om naar huis te gaan!

«Dag meneer de sneeuwman! Tot morgen.» roept Tom als ze vertrekken.

Eenmaal thuis versieren ze de kerstboom met de prachtige dennenappels die ze
in het bos gevonden hebloen. De boom is nog mooier dan de vorige jaren! De
schitterende dennenappels maken de kerstboom helemaal af,

«En natuurlijk ook de sterl» zegt Tom terwijl hij de gouden piek bovenop de
kerstboom plaatst.

Het is elke jaar dezelfde ster, de ster die nog van de moeder van opa is.

Opa is trots op deze traditie en vertelt Tom elk jaar het verhaal.

Hij zegt ook dat de kerstman langs zal komen als Tom slaapt. En hoe er morgen
mooie pakjes onder de boom zullen liggen ...

Opa heeft zoals altijd gelijk!

De cadeaus liggen inderdaad onder de boom!

Tom is gelukkig, opa en oma ook.

Tom is vooral ook opgelucht dat de kerstman gemerkt heeft dat hij braaf en lief
geweest is in het afgelopen jaar.

[En jij? Ben hij dit jaar ook braaf en lief geweest?] |

Een origineel verhaaltje van BIGBEN vour de Storyteller Owly of Owlivia, geillustreerd door Maud Poulain. a



