
Op weg naar de markt komt Jack een oude man tegen die Betty wel wil kopen. 
«Hallo Jack, waar ga je naartoe?»
«Ik ben op weg naar de markt om mijn koe te verkopen.» antwoordde Jack. 
«Oh ja?» zegt de man. «Ik kan je ontzettend rijk maken als je dat wilt! Ik koop die koe van je voor 
deze boon.». De man laat Jack de boon zien. Jack is kwaad en denkt dat het een slechte grap is. 
Zijn moeder had duidelijk gezegd dat hij ten minste met tien muntstukken moest thuiskomen. Dan 
zegt de man dat het niet zomaar een boon is maar een wonderboon: 
«Als je de boon eenmaal in de grond hebt gestopt, groeit de plant tot de hemel en daar staat je 
een enorme verrassing te wachten.» 
Jack is zeer onder de indruk, laat zich overhalen en gaat terug naar huis met de boon. Eenmaal 
terug op de boerderij laat hij de boon aan z’n moeder zien die erg kwaad wordt want nu hebben 
ze nog steeds geen geld. 

Voordat ze naar bed gaan gooit de moeder van Jack de boon uit het 
raam, ze gelooft niks van de fantastische verhalen van haar zoon en is nog 
steeds boos omdat Jack bedrogen is door die oude man.

«Ik had zelf naar de markt moeten gaan om de koe te verkopen!» denkt 
ze.

De volgende ochtend staat Jack snel op om het ontbijt voor zijn moeder klaar te 
maken en haar te helpen op de boerderij. Zo hoopt hij dat ze hem zal vergeven. 
Maar er staat iets voor het raam van de keuken waardoor er geen licht binnenkomt. 
Jack gaat buiten kijken wat het is. Er groeit een enorme bonenstaak in de tuin. 
Hij kon de top van de staak niet eens zien want die verdween in de wolken. 
«Ongelooflijk!» denkt Jack. «Had die oude man dan toch gelijk?»

Jack staat voor een enorme deur en klopt erop. «Toc, toc, toc. Is er iemand 
thuis?» vraagt Jack, nieuwsgierig maar ook behoorlijk bang. 
De deur gaat open en er verschijnt een reuzin. Jack, een beetje 
geschrokken, vraagt aan de vrouw of hij misschien iets mag eten en drinken 
want hij heeft net zo’n eind geklommen! De reuzin laat Jack binnen, blij dat 
ze gezelschap heeft in het afgelegen kasteel.

Jack schraapt zijn moed bijeen. Hij is te nieuwsgierig en begint naar boven 
te klimmen. Hij klimt van tak naar tak, van blad naar blad, hoger en hoger, 
tot aan de hemel. En daar ziet Jack opeens een prachtig kasteel! 
«Wauw, wat is dit? Wie woont er nou zo hoog?» vraagt hij zich af.
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Er was eens een jongen die Jack heette en die met z’n moeder op een klein boerderijtje 
woonde. Ze moesten heel hard werken en waren niet rijk. Op een dag gaf hun oude koe 
Betty geen melk meer en de moeder van Jack besloot haar te verkopen. 
«Jack, je moet Betty gaan verkopen maar vraag niet minder dan tien gouden munten!»
«Ik begrijp het mama. Tien gouden munten.» antwoordde Jack. 

[Kan jij tot 10 tellen?]



Hij brengt de kip en de zak met gouden muntstukken naar zijn moeder. Ze is 
zo blij en gelukkig! 
Elke ochtend aaien Jack en zijn moeder de kip die vervolgens een gouden 
ei legt. De kip is ook magisch! 
Jack en zijn moeder hoeven nooit meer honger te lijden en hebben 
genoeg geld voor de rest van hun leven. 

De vrouw begint een gigantische maaltijd voor te bereiden voor haar man, 
een enorme schapenbout, kaas, druiven, taarten, en nog veel meer. Jack 
zit verstopt onder de tafel met een kip en een grote zak met munten die de 
reus mee heeft gebracht.  

[Zie je Jack?]

Tegen de avond heeft de reus eindelijk genoeg gegeten en gaan hij en 
zijn vrouw naar bed. Jack wacht tot ze diep in slaap zijn en komt van onder 
de tafel vandaan. Hij pakt de kip op en de grote zak met gouden munten 
en begint zachtjes naar de deur te lopen. 
Maar helaas begint de kip te kakelen. De reus hoort dit en doet een oog 
open.   

Jack rent voor zijn leven en houdt de kip en de zak met gouden munten 
stevig vast terwijl hij snel naar beneden klimt via de bonenstaak. Hij hoort de 
reus schreeuwen en met zware stappen door het kasteel lopen, Jack klimt 
nog sneller naar beneden.

Eenmaal terug op de grond, zet Jack de kip en de zak met gouden 
munten neer en pakt een hakbijl. Hij hakt de bonenstaak om zodat de reus 
niet naar beneden kan klimmen. 
Krak!!!! De enorme bonenstaak valt op de grond. 
Alles loopt goed af! Jack is veilig.
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De vrouw begint een enorme maaltijd klaar te maken voor Jack die zich piepklein voelt in dit 
gigantische kasteel waar alle meubelen ook buitengewoon groot zijn. De reuzin legt uit dat 
haar man een mensenetende reus is en dat hij zich moet verstoppen anders zou de reus 
hem zomaar eens op kunnen eten. 
Opeens komt de reus binnen! «Mmmmm, ik ruik vers vlees! « en de reus kijkt rond, waar dat 
lekkere hapje zou kunnen zijn. Zijn vrouw zegt snel dat hij waarschijnlijk het schaap ruikt dat hij 
meegenomen heeft. 
«Ga in je stoel zitten, ik ga meteen een heerlijk diner voor je koken» voegt de reuzin toe. 


