
Er was eens een eend met zachte bruine en witte veren en een paar 
mooie blauwe veertjes. 
Ze zat in het zomerse zonnetje te broeden op haar eieren, 
comfortabel op haar nest, verborgen tussen het riet.

Op een ochtend voelt ze beweging! 
Ze staat op en ziet dat alle eieren uit zijn gekomen en haar prachtige 
eendenkuikens geboren zijn, allemaal prachtig geel. Nou ja, bijna 
allemaal ... Er is één eendenkuiken die niet geel is maar grijs met een 
paar zwarte vlekken. Maar wat is dat nou?Een moedereend heeft 
altijd gele kuikens! Heel raar ...

De moedereend is verbaasd maar besluit op reis te gaan met haar 
kinderen. Het grijze eendje is anders, is altijd de laatste en nogal 
onhandig. Hij is ook nog eens groter en zwaarder dan zijn broers en 
zussen. 

[Hoeveel eendenkuikens tel je?]

De vier gele kuikens zijn helemaal niet aardig tegen het grijze kuiken. 
Ze vinden dat hij er anders uitzien dan zij, met z’n zwarte snavel, zijn grijze 
veren en poten, wel met zwemvliezen maar ook zwart. De hele dag door 
pesten ze het grijze kuikentje. 
Ze noemen hem zelfs het lelijke eendje.

Dan wordt het herfst. De bomen krijgen prachtige kleuren: rood, 
geel, oranje, bruin. Het eendenkuiken is groter geworden maar is nog 
steeds grijs, met een zwarte snavel en zwarte poten. Zelfs de vogels 
in het bos accepteren hem niet en hij wordt nog steeds gepest. Ze 
plagen hem de hele dag en willen niks met hem te maken hebben. 

Het arme grijze kuikentje is zo bedroefd, zo ongelukkig dat hij besluit 
dit rare «gezin» te verlaten. 
Hij vertrekt, met een hangend hoofd en met tranen in zijn ogen, 
hopend dat hij ergens anders wel geaccepteerd zal worden.
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Ons lelijke eendje vertrekt weer, op zoek naar vrienden, naar andere vogels 
die hem willen accepteren voor wie hij is. 
Hij komt ganzen tegen die op weg zijn naar warme landen en waar hij een 
paar dagen mee optrekt. 
En dan begint helaas het jachtseizoen! Hij wordt achtervolgd door jagers 
die deze eend graag willen hebben. Hij ontvlucht de jagers en hun hond.

Na alle moeilijkheden die de jonge zwaan heeft doorstaan, vindt hij eindelijk 
een groep zwanen die er allemaal even prachtig uitzien. 
De andere zwanen verwelkomen de mooie jonge zwaan hartelijk! De 
zwaan heeft eindelijk vrienden gevonden en leefde nog lang en gelukkig! 

Dan wordt het winter, het is ijskoud en het sneeuwt. 
Een oude man vindt het eendje, verstopt in het bevroren gras. Hij zit vast in 
het ijs. 
De oude man heeft medelijden met de eend en besluit hem mee naar 
huis te nemen om hem te beschermen tegen de kou.

Het oude echtpaar bij wie het eendje terecht is gekomen, denkt eerst dat 
ze nu heerlijke eendeneieren kunnen eten deze winter. 
Maar ze ontdekken al snel dat deze eend geen eieren legt. Na een paar 
weken is de oude vrouw behoorlijk kwaad dat er geen eieren zijn. «Domme 
eend! We kunnen je beter opeten dan je elke dag eten geven, je legt niet 
eens eieren!»

Haar man heeft medelijden met de eend die nu behoorlijk gegroeid is. 
De veren van de eend zijn lichtgrijs geworden. Hij besluit de eend buiten te 
zetten voordat zijn vrouw besluit hem in de pan te doen!
Arm eendje, niemand, echt niemand houdt van hem. Opnieuw gaat hij op 
zoek naar vrienden.

Na lange tijd vliegen komt de eend aan bij een meer. 
Opeens ziet hij zichzelf in de spiegeling van het water en ontdekt hij dat hij 
geen lelijk eendje meer is maar een prachtige zwaan! 
Hij is nooit een eend geweest! Dat was het probleem! 
Zwanenkuikens worden grijs geboren en zijn bij geboorte al groter dan 
eendenkuikens. Het ei is waarschijnlijk per ongeluk uitgebroed door de 
moedereend. 

Een origineel verhaaltje van BIGBEN voor de Storyteller Owly of Owlivia, geïllustreerd door Maud Poulain.
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