
Dit is het verhaal van drie biggetjes die op een dag besluiten op zichzelf te gaan 
wonen! 
Ze zijn heel zeker van zichzelf en zeggen tegen hun moeder dat ze zich geen 
zorgen hoeft te maken. Ze gaan een mooi, groot huis bouwen met de troffel, 
spijkers, hamer en al het andere gereedschap en nuttige materialen! 
Maar natuurlijk is hun moeder bezorgd en ze zegt dat ze heel erg op moeten 
passen voor de grote boze wolf die in de omgeving rondloopt! «Pas op kinderen! 
Bouw een heel stevig huis!» raadt ze aan.
De drie biggetjes beloven op te passen en gaan elk een andere kant op.

Het eerste varkentje, Loulou, komt aan in een veld en maakt snel een 
hutje van stro. 
Loulou bouwt de hut in één dag, zet zijn spullen neer en is klaar.
Loulou is nogal artistiek en niet zo goed met gereedschap dus een 
hutje van stro is perfect voor dit varkentje.

Het tweede varkentje, Lulu, komt aan in het bos, pakt een zaag, 
spijkers en een hamer en bouwt een mooie hut van hout met een 
deur en zelfs een kacheltje om de hut te verwarmen. 
Lulu is heel blij met het resultaat en zegt tegen zichzelf dat hij een 
goed huis gebouwd heeft, niet zo groot maar veilig en met weinig 
openingen.  

Het derde varkentje, Lolo, is de slimste van de drie en hij komt aan op een 
open plek waar hij begint te kijken waar en hoe hij het best een huisje kan 
bouwen. 
Na lang nadenken, besluit hij een huis van baksteen en cement te bouwen 
met een goede structuur, een dak en een schoorsteen. 
Zijn broers zijn allang klaar met het bouwen van hun huisjes en spelen samen 
terwijl Lolo nog steeds bezig is met het bouwen van zijn paleis!

De wolf loopt zachtjes naar het hutje van stro. 
Hij ademt diep in en begint te blazen, te blazen op het huisje van 
stro. Al het stro vliegt de lucht in en Loulou staat oog in oog met de 
wolf. 
Hij rent voor zijn leven om te ontsnappen aan de scherpe tanden 
van de wolf. 
Het hutje van stro was niet zo sterk!

Maar wie zit er naar onze vriend Loulou te kijken? 
[Zie je wie er tussen de struiken zit?]
Ja, hij is het, de grote boze wolf waar hun moeder hen zo voor 
gewaarschuwd had! 
De wolf likt zijn lippen al af als hij Loulou ziet, een smakelijk biggetje! 
Loulou heeft helemaal niks door.
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Loulou komt aan bij Lulu en vertelt hem dat de grote boze wolf in de buurt 
is, dat hij heel gevaarlijk is en dat hij zijn hutje zonder problemen heeft 
omgeblazen. Lulu laat zijn broer binnen in zijn houten huisje, hij weet zeker 
dat de wolf zijn huisje niet kan omblazen. «Kom snel binnen! En doe de deur 
goed dicht!»

De grote boze wolf klimt via de schoorsteen naar beneden, zijn maag 
rammelt al als hij aan de smakelijke biggetjes denkt! Maar, au, au, au, hij 
verbrandt zijn staart aan het kokende water in de pan en klimt zo snel hij kan 
weer naar boven. 
Hij rent het bos is en verdwijnt, kwaad en ontzettend teleurgesteld! Onze drie 
biggetjes moeten erg hard lachen.
«Die zien we voorlopig niet meer terug!»

Maar de wolf staat al voor de deur! 
Hij ademt diep in en begint te blazen, te blazen op het houten huisje van 
Lulu! «Hahahaha mijn kleine biggetjes, nu rennen jullie nog weg maar 
binnenkort liggen jullie op mijn bord!»
Loulou en Lulu rennen voor hun leven om te ontsnappen aan de scherpe 
tanden van de wolf. 

Ze komen aan bij Lolo die eindelijk klaar is met het bouwen van zijn mooie, 
stevige huis van baksteen. «Lolo, Lolo doe de deur open, de grote boze 
wolf komt eraan! Hij heeft onze huizen omver geblazen.»
Lolo laat zijn broers binnen en vergeet vooral niet de deur en de ramen 
dicht te doen. 

De grote boze wolf komt uiteindelijk aan bij het bakstenen huis van Lolo 
waar de drie varkentjes nu samen verstopt zitten. 
«Kom onmiddellijk naar buiten anders blaas ik je huis omver en eet ik jullie 
alledrie rauw op!»
De grote boze wolf ademt wederom diep in en begint te blazen, te blazen, 
maar het huis beweegt geen millimeter en valt niet om. Daar had de wolf 
niet op gerekend!

«Als jullie niet zelf naar buiten komen dan kom ik jullie wel halen!» zegt de 
wolf. 
Hij besluit via het dak en de schoorsteen het huis binnen te gaan. 
Maar Lolo is de wolf te snel af en pakt een grote pan met kokend water, en 
waar denk je dat hij die grote pan neerzet?
Inderdaad! In de open haard!

Een origineel verhaaltje van BIGBEN voor de Storyteller Owly of Owlivia, geïllustreerd door Maud Poulain.
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