
Heel lang geleden leefde er eens een mooie prinses. Toen ze geboren werd en de koning en koningin 
haar prachtige rode haar zagen, besloten ze haar Amber te noemen. Net als alle andere prinsessen 
droeg Amber een gouden kroon en woonde ze in een enorm groot kasteel met torens en grachten. 
Amber was een hele lieve en moedige prinses en iedereen hield van haren. Ze bracht de dag door met 
haar dienstmeisjes en haar lerares die haar geschiedenis, schrijven en goede manieren aanleerde.
Het leven van Amber was natuurlijk helemaal niet slecht, veel jonge meisjes droomden van het perfecte 
leven van de prinses die op een dag koningin zou worden.
En toch had Amber een droom waar ze met niemand over praatte. Wat ze het allerliefst zou willen doen, 
was op de rug van haar trouwe paard Pedro springen om samen door velden en bossen te galopperen 
en de wondere wereld te ontdekken ...

Prins Filip was aan het wandelen, niet zo ver van het kasteel.
Zijn hele leven had hij geleerd dat een toekomstige koning sterk, heldhaftig en moedig 
moest zijn.
Hij had heel veel geoefend en getraind om die ideale prins te worden. Maar zelfs al deed 
hij zijn uiterste best om te voldoen aan wat er van hem verwacht werd, hij was gewoon die 
dappere prins niet. Filip hield niet van vechten en al helemaal niet van wapens. Soms was hij 
zelfs bang van zijn eigen schaduw en schrok van elk vreemd geluid. 
Waar hij wel van hield was muziek, zingen, instrumenten, en noten die samen een prachtige 
melodie vormden. Prinses Amber had hem altijd aangemoedigd zijn dromen waar te 
maken.

Dus toen Filip een rustige en verlaten plek vond  in het bos dat grensde aan het kasteel, 
sprong hij van zijn paard en besloot een paar liedjes te spelen en te doen waar hij echt 
van hield. Hij ging zitten met zijn rug tegen een boom. Hij pakte zijn mandoline die hij had 
meegenomen en speelde zijn favoriete liedjes. Wat was het leven toch prachtig en vredig. 
Filip speelde het ene na het andere liedje en de prins was zo bevangen door de muziek dat 
hij niet zag dat een vreemd beest dichterbij was gekomen en hem observeerde. 

Zie je waar het beest zit?

Er gingen heel wat minuten voorbij. Het vreemde dier wist niet zeker of hij wel tevoorschijn 
moest komen. Meestal was iedereen bang van hem en hij kon nooit vrienden maken. 
Door de jaren heen had hij geleerd in een oogwenk te verdwijnen en was erg goed in 
onzichtbaar worden. Maar dit keer was anders. De man die tegen de boom zat, zag er zo 
aardig en goedgezind uit. En bovendien was hij toch wel heel erg alleen, hij leefde al jaren 
als een kluizenaar. De muziek gaf hem moed en het dier nam een belangrijke beslissing: hij 
schraapte alle moed bij elkaar en kwam tevoorschijn.  Dit keer zou het anders zijn, dacht hij.
Maar zodra prins Filip Pop de Draak zag, was hij zo bang dat hij schreeuwend wegrende. 
«Aaaaaaah»!

Filip was helemaal buiten adem na al dat rennen en vertelde met moeite over de aanval 
door een woeste Draak die zich verborgen hield in het bos. Volgens hem, was de Draak net 
zo groot als twee mensen en spuwde vlammen van drie meter. Natuurlijk had hij geprobeerd 
te vechten maar wat kon hij doen tegen zo’n meedogenloze tegenstander? Hij had geen 
keus en moest rennen om zijn leven te redden! Het kasteel was in gevaar, we moeten iets 
doen, dacht Amber!

De prins rende zo hard, hij brak elk bestaand record. Sinds hij klein was, had hij altijd verhalen 
gehoord over vuurspuwende draken die alles op hun pad vernietigden en geen enkel 
medelijden hadden met mensen. Hij moest iedereen in het kasteel waarschuwen dat ze 
op het punt stonden aangevallen te worden. Prinses Amber hoorde het geschreeuw buiten 
het kasteel. Ze herkende onmiddellijk de stem van Filip. Ze zat midden in een les met haar 
lerares maar ze rende naar het raam om te kijken waarom de prins zo bang was!
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Amber, de roekeloze prinses, volgde haar gevoel en deed snel haar mooie jurk uit 
en een rijbroek aan. Ze pakte ook snel haar zwaard: ze was klaar om het gevaar 
onder ogen te zien. De Draak zou haar kasteel en alles wat deel uitmaakte van 
haar leven vernietigen. Ze was bereid haar ouders en vrienden te verdedigen, zelfs 
al zou dat haar leven kosten. 

Terug in het kasteel kondigden ze aan dat het gevaar geweken was en vroegen ze 
iedereen Pop als een nieuwe vriend te verwelkomen. De koning en koningin waren 
heel trots op hun kinderen en vanaf die dag kregen Filip en Amber tijd om te doen 
wat ze echt leuk vonden. En Pop? Die zorgde ervoor dat Filip nooit in gevaar kwam 
en samen vormden ze de band «Filipop». Pop bracht ook tijd door met Amber en 
hielp haar bij het nog beter leren paardrijden en ging vaak met haar op pad. Ze 
maakten eindeloos lange tochten op de rug van Pedro. Pop was nooit meer alleen 
in het bos. Hij had op die bewuste dag zijn twee beste vrienden gevonden. 

Amber sprong op de rug van Pedro die ook terug was komen galopperen naar 
het kasteel. Ze greep Filip bij de hand zodat hij achter haar op de rug van het 
paard kon springen en ze beval hem haar te leiden naar de plek waar het monster 
tevoorschijn was gekomen. Dit was het moment waar Amber haar hele leven 
op had gewacht; samen met Filip en Pedro was ze helemaal niet bang. Na een 
avontuurlijke rit kwamen ze eindelijk op de plaats van bestemming.

De prinses sprong van het paard en haalde haar zwaard tevoorschijn, klaar voor 
het gevecht. Tot haar grote verbazing zag ze een Draak, met een mandoline in 
de hand, die met een zware en prachtige stem zong. Hier was ze totaal niet op 
voorbereid! Ten eerste was de Draak niet zo heel groot en kwam er helemaal geen 
vuur uit z’n mond. In tegenstelling, toen ze dichterbij het dier kwam, vond ze hem 
er eigenlijk lief en onschuldig uitzien. 

Amber draaide zich om en zag dat Filip achter haar was blijven staan. Maar Filip 
...., zei ze en begon te lachen! De prins moest toegeven dat hij misschien wel een 
beetje overdreven had, maar hij was zo verrast geweest door de Draak, daarom 
had hij zich waarschijnlijk nogal vergist. Filip zag nu ook wel in hoe grappig de 
situatie was en begon ook te schaterlachen. Hij durfde zelfs een paar stappen 
richting de Draak te maken die hem zijn instrument teruggaf.

Tot hun grote verbazing begon de Draak weer voluit te zingen. De prins speelde 
een paar begeleidende noten en samen speelden en zongen ze de sterren van 
de hemel. De prinses klapte in haar handen tot ze pijn deden. Wat een geweldig 
duo!
Toen was het tijd om echt kennis te maken met elkaar. Pop de Draak vertelde zijn 
verhaal, hoe eenzaam hij was en waarom hij had besloten zich te laten zien aan 
Filip.
Amber en Filip keken elkaar aan: ze wilden allebei Pop graag uitnodigen om mee 
te komen naar het kasteel. 
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