Dit is het verhaal van Chip, een ondeugende eekhoorn, muzikant, zanger,
froubadour en vooral een vrolike Frans!
[Wat draagt Chip op z'n hoofd?]

Op een zonnige zomerse ochtend, gaat Chip op pad. Opgewekt begint hij
aan z'n wandeling op het platteland terwijl hij uit volle borst een liedje zingt.
En hij fluit ook ook nog ... Lalalalalala...

[Kan jij ook fluiten?]

Opeens ziet hij een muziekinstrument op de grond.
[Weet je welk instrument dit is?]

Een triangel! Chip vraagt zich af of hij het instrument mag meenemen. Hij
ziet niemand in de buurt. Nou, waarom ook niet!

Chip pakt de friangel op en wandelt verder, nog vrolijker dan hij al was!
Maar in plaats van te zingen en te fluiten, heeft hij nu een muziekinstrument:
de friangel! En hij speelt er met veel plezier op. Chip vindt dit slaginstrument
echt geweldig.

[Weet je waarom dit instrument een friangel heet?]

Ah! Hoi Bob! Hoe gaat het? Bob is een wit konijn dat in de wei naast Chip
woont, Hij is een supergoeie frompetspeler. Net als Chip is hij een vroljjke
Frans die veel van feestjes en verkleden houdf.

[Kun je zeggen wat Bob op zijn hoofd heeft?]

Chip en Bob besluiten samen verder te wandelen en muziek te maken.
Chip met z'n friangel en Bob met de frompet. Wat een loll Ze zien er
gelukkig uit, vind je niet?

[Hoeveel muzieknoten zie je?]

Chip & Bob komen aan bij Ted de schildpad. Ted is een heerlijke salade
aan het eten, hij geniet ervan en ikt zijn lippen erbij af. Omdat Ted heel
neftjes is, heeft hij een mooi gestreept slabbetie om zijn nek geknoopt.

Chip wijst naar trommels van Ted die aan de muur hangen en stelt voor dat
hij meedoet aan de muzikale wandeling. Hlnmm, dat zal me een lawaai

worden! 0



Z0 gezeQgd, zo gedaan, onze drie viienden gaan samen verder op pad. Ze
spelen alledrie met veel plezier hun lievelingsinstrument en maken behoorlijk
veel lawaai. Lalalalala... Ding ding ding ... Tututu tu tu ...

[Weet je waar een muziekstuk mee begint?]

Opeens stoppen de drie muzikanten en zijn verbaasd Bill te zien, de slimme
vos, die ligt te slapen met zijn gitaar naast hem op de grond. Ligt hij even
een dutje te doen of slaapt hij heel diep? Maar onze vierde froubadour wrijft
de slaap al uit zijn ogen en is kiaarwakker. Bob, Chip en Ted zijn blij hem te
zien.

De drie vrienden leggen uit aan Bill dat ze een fanfare willen beginnen. De
fanfare bestaat uit een blaasinstrument, de frompet, en slaginstrumenten,
de triangel en de handbekkens. Bill besluit ook mee te doen met zijn gitaar,
een snaarinstrument! Ding ding ding Tu fu fu fu fu dang dang dang. Oei,
wat een lawaai! !

Na een paar honderd meter lopen, komen de vier viienden Po tegen, de
baby panda, die bamboe zit te eten, zijn favoriete eten. Po is ook een
muzikant. Hij speelt de tfrommel! Chip, Bob, Ted en Bill helemaal uitgelaten
en vertellen dat ze de adllerbeste fanfare in de wijde omtrek aan het
opzetten zijn. lemand die de trommel speelt, is een ware aanwinst! Po hoeft
niet lang na te denken, pakt zijn frommel en gaat ook op pad.

[Hoeveel muzieknoten tel je?]

Al onze virienden hebben hun mooiste hoedje opgezet want ze zijn in een
feestelijke sternming. Terwijl ze hun liedjes aan het repeteren zijn, komen
de vogels aangeviogen. Anna, de kanarie, heeft een hele hoge stem en
gaat op de poot van Po zitten. En daar is Clara, het koolmeesje met haar
prachtige blauwe en gele veren, en Jo, de nachtegaal die prachtig kan
zingen. De vogels hangen een papieren slinger op.

[Wist je dat de bijnaam van een koolmees fietspompje is?]

Nu is de fanfare compleet en kan de repetitie echt beginnen! De viienden
hebben eindelijk een goed ritme en een mooie melodie gevonden. Ze ziin
klaar voor een eerste optreden met hun fanfare

ZINGMAARMEE! Men zegt zelfs dat ze een tournee gepland hebben en de
data voor de concerten al vaststaan.

Heb jij al een kaartje voor een concert van de fanfare?

Ding ding ding Tu tu fu fu tu dang dang dang la la la tilp tilp tilo ...

Een origineel verhaaltje van BIGBEN voor de Storyteller Owly of Owlivia, geillustreerd deor Maud Poulain. a



